
Met opleidings-orkest “Tusken de Noaten” –ook 
van voormalige Harmonie Sneek en Excelsior 

Scharnegoutum, naar Schiermonnikoog. 
Het weekend van 31 mei, 1 en 2 juni zijn wij naar 
Schiermonnikoog geweest. 
Toen we aankwamen gingen we bedden opmaken. En we 
gingen van 20:30 tot 21:30 repeteren, zodat we de volgende 
dag het stuk Bliss van Jacob de Haan perfect konden spelen 
op het concours.  Het was een vroege                  

morgen en we zaten 6:30 uur aan het ontbijt.       
Toen we bij de inspeelruimte waren hebben we nog één keer        
goed geoefend en waren we er helemaal klaar voor.   
We hebben het stuk goed gespeeld en we hebben 83,5 punten gekregen! Een 
dikke eerste prijs!! Overdag gingen we fietsen en naar andere orkesten 
luisteren.  
 

   Ellis Nijdam(dirigent)  
 

In de avond was het tijd voor spelletjes en een kampvuur op het strand. We moesten in teams veel leuke 
opdrachten doen en dat is zeker geslaagd! Zondagmorgen om 8.00 uur op staan, ontbijten en alles 
inpakken en met de bus naar de veerboot en weer naar huis.  
 
Een heel leuk weekend was het!! 

Lena IJntema(12 jaar) en Puck Moerke(11 jaar) 

Groepsfoto van “Tusken de Noaten”.  Fotograaf: Jan Pieter Schuurmans 


