Nieuwsbrief: opvolging huisarts Hornstra

Met ingang van 1 januari 2025 dragen wij onze praktijk over aan Lauravan Nunspeeten
Elske de Wolff. De praktijk zal verder gaan onder de naam Huisartsenpraktijk Swette.

Tijdens mijn opleiding tot huisarts ontdekte ik dat een leven als plattelandsdokter het
beste bij mij past. De rol van huisarts in een gemoedelijke maar hechte gemeenschap,
waar mensen nog naar elkaar omkijken is mij heel goed bevallen. Dat de mensen hier
aandacht hebben voor elkaar, heb ik aan den lijve ondervonden toen ik in 2015
langdurig ziek was. De attenties van zoveel patiénten heb ik als zeer bijzonder ervaren.
Er kunnen zijn voor mensen in moeilijke tijden is een waardevol en dankbaar aspect van
mijn werk. Goede zorg vraagt tijd, aandacht en compassie met de patiént. Resultaat is
wel dat mensen soms wel eens even moeten wachten. In een eigen praktijk is er ruimte
voor eigen interesses, ik kon hierdoor mijn belangstelling voor de sportgeneeskunde met
mijn werk combineren( en de vogeltjes buiten in de gaten houden).

Binnen de praktijk is er in de afgelopen periode veel veranderd. Toen wij begonnen was
er geen doktersassistente, hadden we altijd dienst en bestond de mobiele telefoon nog
niet. Daar waar we eerst met z’n tweeén de praktijk draaiden is in de loop der jaren een
compleet team ontstaan waarmee we nu alle benodigde zorg kunnen leveren. We
prijzen ons gelukkig dat we zulke goede, fijne en loyale collega’s hebben kunnen vinden
en ook dat ze allemaal aan de praktijk verbonden blijven na ons vertrek.

De startin Boazum, met twee kleine kinderen in een stacaravan was letterlijk koud,
maar de ontvangst in het dorp was hartverwarmend. De enorme steun van de
Boazummers heeft ons heel goed gedaan. Het wonen en werken op zo’n prachtige plek
aan het water met uitzicht over de weilanden, was heel bijzonder.

Nu is het de tijd dat wij het stokje gaan overdragen, en met de praktijkoverdracht komt er
voor ons een einde aan ruim 30 jaar Boazum. We zijn erg blij met onze opvolgers en zijn
er van overtuigd dat bij Laura , Elske en hun hele team de huisartsenzorg in hele goede
handen is.

Een afscheidsreceptie waar we, de patiénten die dat willen, nog even kunnen spreken en
de hand te kunnen schudden is praktisch gezien niet uitvoerbaar en daarom nemen we
op deze manier afscheid. We willen mensen van harte uitnodigen om hun verhaal, een
groet of een anekdote met ons te delen en nodigen hun dan ook uit dit te doen met een
kaartje, een briefje of een mailtje zodat we het rustig kunnen lezen en er op kunnen
reageren. We zullen hiertoe in Boazum en in Scharnegoutum in de wachtkamers een
brievenbus neerzetten.

Voor ons begint er binnenkort een heel ander leven maar ook dat zal vast wel goed
bevallen. Bedankt voor de mooie tijd die we met u hebben gehad hebben en wellicht tot
ziens.

Jannes en Caroline Hornstra

huisartshornstra@gmail.com



